
Bericht van De Oase week 9

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afscheid juf Inge
Juf Inge heeft afgelopen maandag de kinderen allemaal getrakteerd
op poffertjes. Het rook heerlijk in school.
Woensdag was haar laatste dag voor de klas. We wensen juf Inge
veel succes in haar nieuwe baan op De Ambelt.
Vervanging
Juf Inge zal op de maandag vervangen worden door juf Karin, zij gaat een extra dag voor de groep staan. 
Op woensdag zal juf Gertia de eerste weken voor de groep staan, daarna meester Jaimy. Op vrijdag zal 
eerste juf Daniëlle voor de groep staan naast juf Antje, we zijn druk in overleg voor de invulling van 
daarna. De donderdagen voor de groep van juf Stefanie worden opgevuld door juf Heidi en juf Lianne tot 
de meivakantie, daarna wordt gekeken naar de invulling en wordt er tot de zomer een rooster gemaakt 
en gedeeld met de ouders van de groep.
U snapt dat wij dit niet de ideale situatie vinden, maar zoals eerder genoemd hebben wij te maken met 
een lerarentekort. We zijn heel blij dat ons team zich extra inzet. We ontkomen er niet aan dat het voor 
kan komen dat een groep een dag thuis is.
Paasviering
We hebben een hele fijne, gezellige en lekkere paasviering gehad. Vanuit onze subsidie: 
Jeugdeducatiefonds hebben wij de kinderen nog iets lekkers mee kunnen geven voor thuis. 
Studiedag
Vandaag waren de kinderen vrij en hebben wij (team) gesproken, gebrainstormd en geleerd over onze 
visie op Burgerschap, NT2, SWPBS, rekenonderwijs en EDI- effectieve instructie. 
Juf Kim zwanger
Juf Kim is al een aantal jaren onze gym juf naast juf Leonie. Juf Kim geeft dit jaar op de vrijdag gym. Wij 
kregen het blijde nieuws dat ze zwanger is. Wij wensen haar een goede zwangerschap toe.

Wij wensen u een heel fijn (lang) weekend.

Met vriendelijke groet,

mede namens het team

Lianne Meulenkamp

Bijbelse geschiedenis

Blij dat er brood is.

Brood is broodnodig. We nemen het soms mee voor onderweg, bijvoorbeeld in een 
broodtrommel. Maar wat neem je nog meer mee op je weg door het leven? En welke verhalen 
horen daarbij? We delen ook de dankbaarheid voor brood. Jezus is na Pasen bij twee mannen 
die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg praten ze over wat er gebeurd is in 
Jeruzalem. Pas als Jezus het brood deelt, herkennen ze hem. Ze keren terug naar Jeruzalem.

Bijbelse verhalen

• Jezus wordt veroordeeld en sterft aan het kruis. Het lijkt wel of hij zelf gebroken is, net als 
het brood dat hij brak om te delen. Drie dagen later brengen vrouwen goed nieuws. Jezus 
is opgestaan, Hij leeft! Lucas 23:26-56

• De Emmaüsgangers. Twee mannen zijn onderweg naar Emmaüs. Ze zijn verdrietig over de 
kruisdood van Jezus. Dan komt er een vreemdeling bij hen lopen, die later met hen aan 
tafel gaat. Als hij het brood breekt, herkennen ze Jezus in hem. Lucas 24:13-35.

Regel van de week

Ik gebruik materiaal waarvoor het 
bedoeld is

Als je het even vergeet herinneren de picto’s in de 
gang je er weer even aan.

Belangrijke data

29 maart: goede vrijdag, kinderen vrij
1 april : tweede paasdag, kinderen vrij
22 april t/m 5 mei: meivakantie
9 en 10 mei: Hemelvaart en dag na 
Hemelvaart.

In de Parro-kalender vindt u de
activiteiten van dit schooljaar.
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